Joop Laan

en

Ria Ooijevaar

Zwaagdijk 204
Nibbixwoud, QOosterwijzend 131a

geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis van
hun voorgenomen huwelijk. Op zaterdag 22 april s morgens
om [ uur in de parochiekerk van St. Cunera te Vibbixwoud,
hopen zij elkaar het H. Sacrament van het huwelijk toe te
dienen, tijdens de Eucharistieviering welke tot hun intentie zal
worden opgedragen.

Receptie van 10.30 tot 18.00 uur in hotel ,Entius”, Vibbixwoud.

Toekomstig adres : —




Elke dag een beetje meer;

raakte jij je krachten kwijt.

Elke dag een beetje meer,

gleed jij bij ons vandaan.

Jouw sterke lichaam en jouw sterke wil
verloor toch deze ongelijke srrijd.

Veel heb jij moeten doorstaan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte is
overleden, mijn lieve man en onze vader

JOHANNES MARIA TERESIA LAAN
JOOP

echtgenoot van Maria Elisabeth Ooijevaar

op de leeftijd van 60 jaar.

M.E. LAAN-OCIJEVAAR
Robér

Friedus

Arda

ﬂgdijk@ost. 19 juli 1997

Joop is thuis opgebaard.

Een avondwake wordt gehouden dinsdag 22 juli om 19.30 uur
in de parochiekerk van St. Jozef te Zwaagdijk-Oost,
waarna gelegenheid tot condoleren.

De uitvaartdienst is woensdag 23 juli om 10.30 uur
in voornoemde kerk, waarna de teraardebestelling zal
plaatshebben op de R.K. begraafplaats.




19 juli 1997 19 juli 1998
JOOP

Je klompen
’ Je draagt ze niet meer
De duinen .....
Je rent er niet meer
De Afsluitdijk
Je skeelert er niet meer
Geen gewroet in de grond meer
't Buurpraatje achter 't huis
Dat is er niet meer
Je handen
Ze begeleiden ons niet meer
Maar wel .....
Die leegte
Die eenzaamheid
Het verdriet
Dat doet alfemaal
nog zo zeer
Maar hopelijk, kijk je nu toch
vol vertrouwen vanuit de hemel
op ons neer.

19 juli 1997 19 juli1998
Lieve PAP

Het is nu een jaar geleden

Dat u tussen ons vandaan bent gegleden
Maar wij willen u graag nog wat zeggen
Pap, wif missen uw hulp op velerlei gebied
En dat doet ons juist zoveel verdriet

Pap ... wij missen uw enorme inzeten

al een heel jaar lang

Al gaat 't leven hoe dan ook

weer gewoon zijn gang.

En al bent u er dan niet meer bij

U bent en blijft voor ons een kei.

ROBER, FRIEDUS en ARDA LAAN




