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Heden overleed, tot mijn die;.w droefheid, na een gecluldig‘ geclragfn
Iij('cn. na tij(lig voorzien le zijn van de H.H. Sacramenten der Zieken.

mijn dierbare echtgenuol

COR OOIIEVAAR

echlgcnuot van MARIA OP DEN KELDER

op de |eertiid van 01 jaar

H. H. Waard, 20 maart 1062

Lindenlaan 45

De H. Uitvaartdienst zal plaats hebben op zaterdag 31 maart, om 10 uur in

L{C‘ fJEll"(!f.‘I']il""IiI?rli van E!E‘ l] F{'Iﬂlili(.‘. waarni imgrafenis op }l{?i l{K. Kr:r“mf ﬁ]('!ﬂﬂl’.

Rozenkransbidden 's avonds 8 uur aan huis.

REQUIESCAT IN PACE




Met droefheid geven wij kennis dat op haar verjaardag toch nog vrij
plotseling is overleden onze zus, schoonzus en tante

Marie Ooyevaar-op den Kelder

weduwe van Cor Qoyevaar

op de leeftijd van 88 jaar.

FAM. OP DEN KELDER
FAM. OOYEVAAR
NEVEN en NICHTEN

Heerhugowaard, 25 december 1989
Huize ,, Ter Kimme'', Tamarixplantsoen 33

Er wordt voor haar gebeden woensdagavond 27 december om 19.30 uur
in de aula van Huize ,, Ter Kimme"'.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 28 december om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Dionysius te Heerhugowaard-
Centrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof te
Heerhugowaard-'t Kruis.

Correspondentie-adres:
Th. Dam, Ferd. Spitstraat 4!, 1069 JV Amsterdam




t

In Uw H. Misoffer en gebed bevelen
we aan

CORNELIS OOIJEVAAR,
echtgenoot van
Maria op den Kelder.

Geboren te Midwoud 3 juli 1900; gesterkt
met de H.H. Sacramenten der Sterven-
den, overleden te Heerhugowaard, 29
maart 1962, en de Jiste d.a.v. begraven
op het R.K. Kerkhof van de H. Familie-
parochie,

God is goed; Hij geeft veel moois in een
mensenleven; en men is dan blij, dat
men zijn krachten mag geven, voor zich-
zelf en voor anderen. Moge Hij horen,
dat Hij zijn talenten niet heeft begraven,
maar goed gebruikt.

God Is goed: Hij geeft een kruis, maar
ook de genade, om dat kruis te kunnen
dragen. Goede God, Uw H. Wil geschiede.
Dierbare Vrouw, dank wvoor je goede
zorgen; wij hadden graag nog langer van
Gods weldaden willen genieten. Bidden
we nu voor elkaar, om dit offer te kun-
nen brengen en bij God gelukkig te kun-
nen zijn, of worden.

Hij ruste in vrede.




