_ Cornelia
Christina
Cmari a

Peter: Cees Olierook
Meter: Tiny Mol

zijn de namen

van ons eerste kindje

dat op 19 april 1962

tot onze

grote vreugde werd geboren.

Wij noemen haar

eort'ne

C. Ooyevaar-Mol
C. Ooyevaar
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Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, door onze liefde omringd,
ben je van ons heen gegaan.

Met intens verdriet nemen wij afscheid van
onze schoonzoon, zwager, broer en oom

Koos Groot

Wij hebben diep respect en bewondering
voor jouw tomeloze doorzettingsvermogen
en jouw onvergetelijke humor.

Wij zijn dankbaar voor alle liefde, die jij
ons hebt gegeven.

Corine, Niels & Nicole, Malissa,
heel veel sterkte met dit zware verlies.

Cor en Corry Ooijevaar

Wim en Jos
Jet

Wies & Freek
Joep

Ruud en Mirjam
Marc t
Manon t

Monique en Ton
Lars
Chanel

21 januari 2014

Door ziekte is uit ons midden weggenomen

Koos Groot
Deze strijd was niet te winnen
Wij wensen Corine, Niels Nicole en Malissa veel sterkte

Fam. Ooijevaar
neven en nichten

How bizarre, how bizarre
Nothing else matters

We zijn onze muziekvriend verloren

Koos
We moeten nu verder zonder ons absoluut gehoor.

Wij wensen Corine, Malissa, Niels en Nicole en de familie
veel sterkte toe.

"de Kelderboyzz" ~

Meindert, Jan, Tom Pé, Simon, Adriaan, Anouk

Tot ons groot verdriet hebben wij vernomen dat de oud-
beheerder van Cultura

Koos Groot

Eis overleden. Wij wensen Corine en verdere familie alle sterkte
en kracht toe voor de komende tijd. '

@ De Egerldnder Kapel

“Het (aatste glas is vol getapt”

Mijn cross is voortijdig voorbij
Ik werd te snel uit mijn positie gereden
Het was te Rort, maar mooi.
Koos

Je hebt genoten van het leven en wij van jou,
zover we konden zijn we met je meegegaan.
Met veel verdriet moesten wij jou laten gaan,

mijn liefste, mijn alles en onze lieve pap
8 mei 1958 . 21 januari 2014
Blijvend is jouw warmte in ons hart.
Corine Groot - Ooijevaar
Niels en Nicole
: Malissa -
A . dijk

Koos is thuis, waar wij deze dagen
in kleine kring samen willen zijn.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid
nemen op vrijdag 24 januari tussen 16.00 en 17.30 uu
in ons verirouwde Cultura, Kleingouw 112 te Andijk.

Daar gedenken wij Koos op vrijdag 24 januari
om 20.00 uur. Aansiuitend is er eveneens
gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.

In besloten kring nemen wij afscheid van Koos
en begeleiden we hem naar het crematorium.

Als een hemel mocht bestaan

Een hemel hier heel ver vandaan

Waar iedereen wie ons verlaat

Daar heel gelukkig verder gaat

En dat jij daar dan zonder pijn

Kunt lopen, praten en weer vrij kunt zijn
Dan lieve Koos, dan ga maar gauw

Maar vergeet nooit dat ik altijd van je hou...

Intens verdrietig hebben wij veel te vroeg afscheid moeten
nemen van onze lieve zoon, broer, zwager en oom.

Koos Groot
Op 55 jarige leeftijd heeft hij de strijd op moeten geven.
Andijk:  Arie en Clara Groot- Raven
Broek op Arjen en Gerie
Langedijk:  Arjo en Sanne
Chiara en Perry

Nova & Luna
Jefrem en Roos

Andijk: ~ Ton en Monique
Lars
Chanel




Kort na zijn afscheid als beheerder van ons
Dorpshuis Cultura in Andijk,
moeten we nu echt afscheid nemen van

Koos Groot

Gedurende 19 jaar hebben we hem ervaren als een
energieke, ideerijke en humorvolle persoon.

Het Stichtingsbestuur en alle gebruikers
wensen Corine, Niels en Nicole, Malissa
en familie alle sterkte toe

Hoewel wat zou komen onvermijdelijk was,
doet het ons veel verdriet
dat onze dierbare buurman en goede vriend

Koos Groot

is overleden.
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We zullen hem altijd in onze herinnering houden
en dan terugdenken aan de prachtige tijd
die we met hem hebben gehad.

De buren

Anita en Jan, Anneke en Ralph, Tineke, Jan
en Tjerk, Ton en Truus,
Piet en Liesbeth, Piet en Gerie, Els,
Ellie en Kimberley, Mark,
Robin, Evelyn en Dave, Jim en Spike.

Met grote droefheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van

Koos Groot

Sinds 1995 beheerder van Dorpshuis Cultura
en lid van onze kolfclub.

Nederlands Kampioen Kolven in 1997 en
2008.

Wij wensen Corine, kinderen en familieleden
veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur en leden
Herenkolfsocieteit "Onder Ons"

TR T

Bedroefd en verslagen zijn we, nu ons erelid

Koos Groot

niet meer bij ons kan zijn. Koos was de motor achter
onze vereniging. Hij was onze animator, stimulator,
organisator, leermeester, sponsor, gastheer en vriend.

Met dankbaarheid denken we terug aan al die mooie
momenten die we met Koos hebben mogen doorbrengen.
Vaarwel!

Wij wensen Corine, de kinderen en de familie veel
sterkte met het verwerken van dit verlies.

Biljartvereniging Cultura

Veel te vroeg moeten we afscheid nemen,
van ons erelid, oud voorzitter,
en medeoprichter van onze club.

Koos Groot

Een markant persoon die nog lang
in onze herinnering zal blijven

Wij wensen Corine en de kinderen,
zijn familie en vrienden veel sterkte

Biljartvereniging NHD Zwaag

KOOS

Je was een geweldig lid en gastheer,
Bedankt

Loterijclub "Golden Ten"
Joop, Dick, Frans, Wim, Jan, Cor, Ton, Bent,
Jan.




